
Wij dromen van een maatschappij 
waar er voor iedereen een plek is, waar 
iedereen zich verder kan en mag 
ontwikkelen op een bij hem of haar 
passende manier. 

Onze kinderen leren zichzelf te zijn. 
Zij zijn weerbaar, zetten door, delen en 
kunnen omgaan met teleurstellingen. 
Zij zijn gericht op zichzelf en de ander. 
Onze kinderen nemen op hun eigen wijze 
deel aan deze maatschappij. Zij leren het 
verschil te maken. Zij zijn erop gericht om 
samen de wereld mooier te maken.

Vanuit ons mensbeeld kijken wij in liefde en 
met respect naar de ander. Elk mens is 
waardevol, uniek en een kind van God. 

Op ons kindcentrum leert het jonge kind 
spelenderwijs. Door middel van een rijke 
en uitdagende leeromgeving, waar spel en 
ontdekken centraal staan, komen zij samen 
met de ander tot ontwikkeling. 

Onze veilige en liefdevolle basis zorgt dat 
onze kinderen betrokkenheid ervaren en 
zich veilig voelen om zich op hun eigen 
wijze en tempo te ontwikkelen. 

Er is een doorgaande lijn tussen de 
verschillende groepen, zodat kinderen 
zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. 

Respect, liefde en zorgzaamheid staan bij 
ons centraal.

ALLEEN SAMEN ZIJN WIJ EEN MAATSCHAPPIJ.
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